
School ’De Willege’ hà de eer Kuipers te ontvange

Zou ’t echt nog is beure

Tja, soms kenne me aan zulleke dinge denke. ’t Mêệst 
nieuwschierig ben ‘k wel of we ’t nog zalle meemaoke of t’r 
aerdwezens naer de maon of nog vedder afgelege plenete zalle 
gaon. Jaot, ‘k weet ’t wel, we hebbe aal vernome en zôôwaer 
gezien op ’t beeldschaarem van de tillevisie dat ’r mense op de 
maon hen gelôôpe! Mor ja, bij mijn gaot ’t dan zô dà ’k aaltijd 
weer ’n stappie vedder wil gaon. Zijn wij nou echt de êênigste 
levende wezens die leve en weune op dà stuksie van ‘t heelal 
dat aerde hiet?

 As ‘k zô op ’n zonnig daegchie om me heen kijkt en aalle 
gefladder ziet, kan ‘k me dà mor moeilijk indenke. We - nou ja 
– d’r benne aal mense in rekette naer de maon gewist. ’t Was 
zellefs mogelijk om de ruimtevaerders op ’n buitenaerds 
hemellichaom rond te zien lôôpe! Daer hoeve we nie meer aan 
te twijfele. Twêê van die manne benne alweer ‘n ruim aantal 



jaere geleeje in Slierecht op bezoek gewist. Meschie herinner je
dà nog wel uit de plaetselijke krante. School ’De Willege’ in d’n 
Oôstwijk hà deur kennese de eer de manne te ontvange. Dat 
was wel ’n aarege bezondere les voor de jongeloi.

Bij sporters is t’r suns menseheugenis geperbeerd om steeds 
hooger te springe, aaltijd weer wat hadder te loope, sneller te 
zwemme en gao zô mor deur. Aailijk is ’t bij de ruimtevaert nie 
aanders. Vedder en wijer de ruimte in. Lôôpe op de maon en 
vaok ‘n bietjie langer as ’n êêdere keer. De maon is nou wel 
bekend en dus worre de ‘trippies’ aalsmor langer en vedder. We
benne nog lang nie uitgekeke in de ruimte! Ja, de techniek stao
nie stil. ’t Blijf mor afwachte wat ’t vollegende avventuur zal 
oplevere. Zalle ze dan echt weer vedder de ruimte ingaon? 
Komme ze nog op aander plenete? Afwachte mor, hee.

Tja, de voeballers gaon ok weer raaize maoke. Ze perbere in 
Europao goed te weze en wille laeter dan de kans grijpe om 
met de beste van de wèreld te strije om d’n aaldermooiste 
beker van de wèreld te winne. ’t Blijf, zô azze we aaltijd zegge, 
koffiedik kijke om dut te voorspelle. ’t Is een hêêl lange 
moeielijke weg om af te legge, mor wie weet zal ’t nog wel-is 
lukke. Koffiedik kijke blijf ’n lastige zaok, mor ja, je weet ok nie
hoe een koei `n haos vangt. Inêêns krij ‘k een vreemde 
gedachte! Zal d’r op aandere plenete ok gesport worre? Hoe 
goed zalle ze weze? En nog vedder mijmerend… Zal d’r ooit nog
om ’t kampioenschap van ’t heelal gestreeje worre? Wie 
weet??? En wie zal ’t dan meemaoke?
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